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VERWONDERING

Kijk eens goed om je
heen, naar de natuur,
naar de ander, naar
jezelf, naar kunst,
naar... Gewoon naar al
die dingen waar je
nogal eens aan voorbij
leeft. Want juist in die
gewone alledaagse
dingen is soms zomaar iets van God te vinden.
Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods
Geest! is dit jaar het jaarthema dat de PKN ons
aanreikt. We hebben deze zin met een
kernwoord samengevat als: verwondering. Daar
zit het woord wonder in. We worden
uitgenodigd om verder te kijken en het
wonderlijke te ontdekken in het hele gewone.

Voor u ligt weer een jaarfolder met verschillende
manieren om met dit thema aan de slag te gaan.
Verwonder je bij een mooie film, een
voorstelling, muziek, of duik in een goed boek
van onze boekenmarkt. Zoek even de stilte op
bij een meditatiemoment. Ga eens de tuin in
met Ruud en verwonder je over wat er groeit.
Ga mee op pad en ontdek een wonderlijk
heiligenverhaal. Laat je kijk op dingen
verruimen in een gesprek dat een spade dieper
gaat. Ook kinderen en jongeren worden
uitgenodigd om eens verder te kijken dan hun
neus lang is. Kortom, voor iedereen is er weer
genoeg te doen en te beleven. Of je nu een
vaste gast bent in onze kerk of zomaar eens een
keer om de hoek komt, stap gerust eens binnen!

Taakgroep Vorming & Toerusting,
ds. Laura Nagelkerke



ONTMOETING

EN GESPREK TIJDENS
HET KERKCAFE

Ook dit seizoen kunnen wij elkaar weer ontmoeten tijdens
het kerkcafé. Op vijf vrijdagavonden is er vanaf 20.30 uur
—onder het genot van een drankje en een hapje - een aan-
zet voor een gesprek. Na afloop kan er gezellig worden bij-
gepraat... Opgeven is niet nodig.

Data: 24 oktober, 28 november, 2 januari, 27 februari en

27 maart

24 oktober - Verwonder je over kunstmatige intelligentie
Met kunstmatige intelligentie (of Al) kun je snel allerlei din-
gen doen: teksten schrijven, vragen beantwoorden of
kunstwerken maken. Je weet wel wat je er in stopt, maar
wat je krijgt is altijd een verrassing en niet altijd betrouw-
baar. Vreugdevolle verwondering of grote ergernis?

28 november -‘Ollie’- Een koffer vol trucs,

voor jong en oud!

Al jaren reist de Rotterdamse goochelaar Ollie met een oude
koffer vol trucs door het land. Die opent hij waar u maar
wilt, zelfs in ons kerkcafé! Deze artiest pur sang heeft de
gave zijn trucs zo uit te voeren dat het puur toeval lijkt dat
ze lukken. Met zijn charmante gestuntel steelt Ollie de har-
ten van het publiek. En natuurlijk mag je ook meedoen.

Niet tan? Ja tog!

2 januari - Nieuwjaarsborrel met live muziek

Dé gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen. Net als
vorig jaar in een muzikale sfeer met eigen muziek! Wil je
meespelen, meld dat bij taakgroepvt@ringvaartkerk.nl.

Ook dit keer weer met een oproep aan onze thuisbakkers
om wat lekkers mee te nemen. Wij zorgen voor de drankjes!
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27 februari - Bingo met een verhaal

Verhalenbingo is een leuke variatie op het traditionele bin-
gospel, waarbij een verhaal wordt voorgelezen en de luiste-
raars de getallen die ze in het verhaal horen, wegstrepen op
hun bingokaart. In plaats van het roepen van nummers,
worden de cijfers subtiel in een verhaal verwerkt, waardoor
de deelnemers extra goed moeten luisteren. Uiteraard heb-
ben we ook verrassende prijzen...

27 maart - Pubquiz

leder jaar een pubquiz! Met een (eigen) team strijden om de
eer. Mogelijk met wat extra moeilijke vragen over ons jaar-
thema. Dit jaar georganiseerd door Anthem.

‘LAAT JE VERRASSEN DOOR HET
WERK VAN GODS GEEST

Het jaarthema daagt ons uit om bewust aandacht te schen-
ken aan de onverwachte manieren waarop de Geest zich
manifesteert en om met verwondering te kijken naar wat er
om ons heen gebeurt.

Hoe open staan wij voor deze oproep om bewust te kijken,
om te ontdekken hoe Gods Geest op soms verrassende
wijze werkzaam is in onze kerk en samenleving. Herkennen
wij dit, kunnen wij meebewegen met Gods missie in het
leven van alledag? Hierover gaan wij graag met elkaar in
gesprek op zondag 9 november na de viering. Na afloop is
er gelegenheid om gezamenlijk te lunchen op deze dank-
dag voor gewas en arbeid.

Verdere informatie volgt in Over & Weer en op de zondags-
brief.

Aanmelden via de aanmeldbriefjes in de kerk die u ingevuld

in het mandije op de tafel kunt achterlaten of bij Jannie van
Bostelen, jannievanbostelenboth@planet.nl, 0657560466




Kees Posthumus & Henk van Glabbeek

Welk geloof heeft het bij het rechte eind? Welke gelovige
heeft de waarheid in pacht? Nathan, een wijze, Joodse man
ten tijde van de kruistochten, zoekt naar een antwoord. Hij
vindt dat in de parabel van de drie ringen. Een vader bezit
een kostbare ring met een wonderlijke werking. Aan welk
van zijn drie zonen zal hij de ring schenken?
Verhalenverteller Kees Posthumus en multi-muzikant Henk
van Glabbeek (verschillende Oosterse instrumenten, zoals
de tar, de setar en de daf) brengen met hun versie van het
toneelstuk van Gotthold Efraim Lessing een verhaal over
verbinding, tolerantie en humaniteit. Met een knipoog naar
de moderne tijd. Met meditatieve Oosterse muziek, verras-
sende plotwendingen en een onverwachte ontknoping.
Vrijdag 23 januari (onderdeel van de Week van gebed voor
eenheid), 20.00 uur. Met collecte voor de onkosten.

NO OTHER LAND

In het kader van de vredesweek
vertonen we tegen de achter-
grond van het Israélisch-Pales-
tijnse conflict de breed geprezen
documentaire ‘No other land’ uit
2024. De film begint om 20.00 uur.
Er is - net als bij de andere filmverto-
ningen - inloop met koffie en thee vanaf

19.30 uur en natuurlijk is er na afloop gelegenheid om
na te praten. Is er nog vrede en verzoening mogelijk?

Het verhaal gaat over Basel Adra, een jonge Palestijnse acti-
vist, die zich al sinds zijn kindertijd verzet tegen de ge-



dwongen verplaatsing van zijn volk door het Israélische
leger in Masafer Yatta, een regio op de Westelijke Jordaan-
oever. Hij raakt bevriend met Yuval, een Israélische journa-
list die hem helpt in zijn strijd. Ze vormen een onverwachte
band, maar hun vriendschap wordt op de proef gesteld
door de enorme kloof tussen hun leefomstandigheden:
Basel kampt met constante militaire onderdrukking en ge-
weld, waar Yuval geniet van vrijheid en veiligheid, terwijl ze
slechts een half uur bij elkaar vandaan wonen.

De film kreeg op 2 maart 2025 een Oscar voor de beste do-
cumentaire. Deze prijs is een erkenning voor de roep om
gerechtigheid door de filmmakers van zowel Palestijnse als
Israélische afkomst die door hun gemeenschappelijk verzet
een andere werkelijkheid laten zien in dit door extremen
bepaalde conflict.

Ringvaartkerk, 26 september om 20.00 uur.

KIJK OP DE ZIEL

‘Loof de Heer, mijn ziel’ zingt Psalm 103.
Maar wat is de ziel? Bekend werd het te- KI.IK I]P
levisieprogramma ‘Kijken in de ziel’ van
Coen Verbraak waarin hij allerlei mensen
interviewde over wat hen ten diepste be-
woog bij het maken van keuzes in hun
leven. Martine Oldhoff schreef het ge-
spreks- en bezinningsboekje ‘Kijk op de
ziel’ waarin ze theologische verdieping,
actuele voorbeelden en veel stof tot nadenken over de ziel
geeft.

Wanneer u met ons mee wilt praten en denken, dan bent
hartelijk welkom. We komen de eerste keer bij elkaar op
donderdagmiddag 2 oktober 14.00-16.00 uur in de Ring-
vaartkerk. Peter Treep heeft de leiding. Info: Ellen Bouwman,
Dorrestein 59, 06-52008866.

BOEKENMARKT

Lees duurzaam: schaf een gebruikt boek aan in plaats van een
nieuw! Elke tweede zaterdag van de maand is er van 10.00-
13.00 uur boekenmarkt in de Ringvaartkerk. Naast boeken
zijn er ook puzzels, cd’s en Ip's. Loop gewoon binnen en ge-
niet van de sfeer en de gastvrijheid. Drink gezellig een kop
koffie (met appeltaart) en maak een praatje.

Data 2025: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 de-
cember en in 2026: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april,
9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september.

Info: Magda Vlaardingerbroek, 0180-314472
magdavlaardingerbroek@vaarties.nl
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Laat je ook dit seizoen weer verrassen
door vier prachtige films die passen bij
ons jaarthema! We hopen aan een breed
publiek een interessante en gezellige
avond te bieden, waarbij er altijd stof tot
nadenken of discussie is. De toegang is
gratis voor ieder binnen en buiten onze
kerkelijke gemeente, maar we vragen na
afloop een vrijwillige bijdrage naar
draagkracht vanwege de kosten voor het
vertoningsrecht.
De voorstelling begint steeds om 20.00
uur met inloop vanaf 19.30 uur met
koffie en thee. Er is dan ook gelegenheid
om rond te snuffelen op de boekenmarkt
en voor een koopje een goed boek of een
cd/dvd op de kop te slaan!
Na afloop van de filmvertoning kun je

gezellig napraten onder het genot van een
drankje. Tip: Noteer de data nu meteen in

jeagenda!
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VRIJDAG 7 NOVEMBER 2025, 20.00 UUR

EN FANFARE

Thibaut is een succesvolle dirigent die vanwege leukemie op
zoek gaat naar een beenmergdonor en ontdekt dat hij nog
een broer heeft die hij vanwege adoptie niet kent. Hun le-
vens zijn totaal anders verlopen, maar hun liefde voor muziek
brengt hen ondanks die maatschappelijke kloof dichter bij
elkaar: Thibaut dirigeert symfonieorkesten en zijn broer
Jimmy speelt trombone in de plaatselijke harmonie. Kenne-
lijk kruipt het bloed verrassend waar het niet gaan kan! Een
hartverwarmende en ontroerende feelgoodfilm met onver-
wachte wendingen en maatschappelijke betrokkenheid!
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VRIIJDAG 9 JANUARI 2026, 20.00 UUR

ALL WE IMAGINE AS
LIGHT

Deze film van regisseur Payal Kapadia toont de complexi-
teit van de liefde in het moderne India. De verpleegsters
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Anu en Prabha raken verstrikt in noodlottige liefdesrelaties,
terwijl ze hun leven vorm proberen te geven in het con-
stant veranderende Mumbai. Sociale conventies bepalen
met wie je mag trouwen of een relatie mag hebben. Familie
en vrienden hebben controle en invloed op je keuzes
daarin. Er ontstaan problemen als je verliefd wordt op een
dokter in het ziekenhuis, zoals Prabha, terwijl je man in
Duitsland niets meer van zich laat horen, of als je als hin-
doe-vrouw een oogje laat vallen op een moslim. Kiest de
liefde toch haar eigen verrassende wegen?

VRIJDAG 13 FEBRUARI 2026, 20.00 UUR

THE SALT PATH

‘The salt path’is de verfilming van het beroemde boek van
de Britse schrijfster Raynor Winn, in Nederland bekend ge-
worden onder de titel ‘Het zoutpad’ Raynor en haar man
Moth zijn door een speculatieschandaal hun huis kwijtge-
raakt en maken met een tentje een trektocht langs de Zuid-
Engelse kust. Het is een risicovolle reis, mede door de
progressieve hersenziekte van Moth, waardoor hij moeilijk
loopt. Maar hun noodgedwongen avontuur verandert in
een heilzame ontdekkingsreis tegen de achtergrond van
het ruige en betoverende Engelse landschap.




VRIIDAG 13 MAART 2026, 20.00 UUR

PERFECT DAYS

Wat zijn perfecte dagen in het leven? De oude Japanse Hi-
rayama is een zwijgzame man van middelbare leeftijd die in
Tokio openbare toiletten schoonmaakt. Zijn bestaan is mo-
notoon, hij heeft geen vrienden en is vrijwel onzichtbaar
voor de mensen om hem heen. Maar ongelukkig lijkt hij niet
te zijn, vooral omdat hij schoonheid weet te vinden in de
kleinste dingen (zoals zonlicht dat door de bladeren schijnt,
waar hij elke dag een foto van maakt). Een ontroerende en
veel geprezen film van de Nederlandse regisseur Wim Wen-
ders die je laat nadenken over Hirayama en hoe zijn bestaan
zich verhoudst tot je eigen leven. Hoofdrolspeler Koji Ya-
kusho werd in Cannes bekroond met de prijs voor de beste
acteur.




SCHUD HET STOF AF

Sinds 2021 hebben we in de leerhuisavonden ons verdiept
in de relatie bijbel, moderne bijbelwetenschappen en ge-
loof. Dit seizoen hebben de avonden een ander karakter;
we gaan een bijzonder boek bespreken: Frank en vrij gelo-
ven van Jan Offringa. Offringa is een liberale dominee die
met een oorspronkelijke blik naar geloven anno-nu kijkt,
waardoor we met andere ogen ons eigen geloof zien.

Het beloven weer interessante leermomenten te worden!
Data: donderdag 15 januari en 12 februari, 20.00 uur, Ring-
vaartkerk. Opgave: taakgroepvt@ringvaartkerk.nl

WONDERLIJKE HEILIGENVERHALEN

Verbaas je over de wonderbaarlijke avonturen van som-
mige heiligen. Moeten we deze, vaak onwaarschijnlijke ver-
halen met een korreltje zout nemen of kunnen we ook uit
deze vertelsels iets leren van de werking van Gods Geest?
Anton Sinke neemt je mee op reis, met kleurrijke afbeeldin-
gen uit kerken en kathedralen uit heel West-Europa en
smeuige verhalen van bijzondere figuren.

Donderdag 9 april, 20.00 uur.

#DURFTETUINIEREN

De volkstuin van Ruud Vaarties is een paradijs aan de rand
van het Hitlandbos. Met mooie bloemen en planten en on-
bespoten groente en fruit. Een groep enthousiaste mensen
komt regelmatig bij elkaar om samen met Ruud de tuin te
onderhouden. Behalve groente, fruit en bloemen in de volle
grond wordt er ook e.e.a. geteeld in de kas. Naast werken is
koffiedrinken erg belangrijk. Wil je ook meehelpen?

Neem dan contact op met Ruud

Vaarties, 0180-314472.

Dit voorjaar
willen we in de tuin
van Ruud een ruil/

plantjesmarkt
organiseren!
Meer info volgt in

\. Over & Weer




VERWONDERING
IN SCHIEDAM

Liduina van Schiedam (1380-1433) viel als

15-jarig meisje op het ijs. Wat volgde was een lang ziekbed.
Ze at nauwelijks, leefde op het laatst alleen op het heilig
brood, zo gaat het verhaal. Ze gaf geld aan de armen uit
een beurs die niet leeg raakte. Hoe hield ze haar ziekbed zo-
lang vol? Artsen denken tegenwoordig aan anorexia. Vast-
staat, dat in de 14e en 15e eeuw het lijden gekoppeld werd
aan het lijden van Christus. En bracht het lijden uiteindelijk
niet ook verlossing? En eeuwig leven?

Op 18 april 2026 willen we op zoek gaan naar het leven van
deze door paus Leo XlIl in 1890 heilig verklaarde vrouw. We
bezoeken de plaatsen die in haar leven en daarna belang-
rijk zijn geweest.

Het programma:

+ Ca. 9.00 uur: vertrek vanaf metrostation Kralingse Zoom
per metro naar Schiedam Centrum.

+ 10.00 uur: koffie in ‘De Wilgenburg' (achter de basiliek).

+ 11.00 uur: wandelen naar molen ‘De Walvisch'.

+ 11.30 uur: rondvaart per fluisterboot.

+ 13.00 uur: broodje in de Grote Kerk (voorhof) en bekijken
van de Liduina-bijzonderheden in deze protestantse kerk.

+ 14.00 uur: Basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw
van de Rozenkrans. Rondleiding door deze kerk, ge-
bouwd 1878-1881 door Evert Magry, leerling van PJ.H.
Cuypers. We bekijken onder andere schilderijen met af-
beeldingen uit het leven van Liduina en de reliekschrijn.

« Rond 15.30 uur aanvaarden we de terugreis.
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Onze gids zowel op de boot als in beide kerken is Lidwien
Meijer, voormalig pastoraal werker van de parochie van de
Goede Herder en thans stadsgids.

Kosten € 25 - € 30 p.p. Maximale groepsgrootte 50 pers.
Aanmelden vo6r 1 maart 2026 via taakgroepvt@ringvaart-
kerk.nl

Meer weten? liduinabasiliek.nl en pkngrotekerkschiedam.nl

PRAAT MEE: ZINZOEKERS

Druk en midden in het leven? Behoefte om af en toe eens
door te praten over wat het leven waardevol maakt? Dit sei-
zoen lezen we samen het boek van Claartje Kruijff: Een God
die in mij gelooft. Richting en rust in een wereld zonder zeker-
heid. Zij deelt haar ervaringen als remonstrants predikant
en vertelt over haar eigen weg met God en geloof. Ze pro-
beert te verwoorden wie God kan zijn en wat geloof van-
daag zou kunnen betekenen. De thema’s lenen zich ook om
eens een avond aan te haken als jou dat past. De eerste
keer ontmoeten we elkaar op maandag 6 oktober van 20.00
uur tot ongeveer 21.30 uur in de Ringvaartkerk.

Info: Anne Marck, fammarck@hotmail.com, 0637449319.

LEER UW DORP KENNEN

Avond-dorpswandeling

Een wandeling die u een verrassend ander beeld geeft van
de geschiedenis van Nieuwerkerk. Johan Knoester neemt u
op donderdag 23 april 2026 mee en vertelt interessante de-
tails en smeuige feitjes. We starten om 19.30 uur bij de
Ringvaartkerk. Aan de hand van oude foto’s wordt tijdens
de wandeling een beeld van het vroegere dorpsleven op-
geroepen. De wandeling duurt ruim één uur.

Info: Johan Knoester, johanknoester1@gmail.com
06-22869409.




MEDITATIEMOMENT

Ook even adempauze nodig? Ook dit seizoen komen we
een keer in de maand bij elkaar voor een meditatiemoment.
We beginnen, na een lied, met een korte concentratieoefe-
ning om even te‘landen; en luisteren naar een Bijbeltekst
voor komende zondag. Die woorden laten we in stilte tot
ons doodringen. We sluiten weer af met een lied.

Info: ds. Laura Nagelkerke: predikant@ringvaartkerk.nl

Data dit najaar: donderdag 11 september, 9 oktober, 6 novem-
ber, 4 december. Van 19.30-20.00 uur.

JONGERENGESPREKSGROEP

Ben jij middelbare scholier en onder de 18? Dan is er ook dit
seizoen voor jou weer de jongerengespreksgroep in de
Ringvaartkerk. Even niet‘snappen en appen, maar een uur-
tje met elkaar doorpraten over wat jou echt bezighoudt.
Dat doen we dit seizoen een paar keer
door het jaar heen onder de zon-
dagse kerkdienst. Je mag meteen
in je eigen ruimte aanhaken.

Dit najaar is dat op zondag

14 september en 2 november.
Data in 2026 volgen nog via de

appgroepen.

18 PLUSGROEP

Ben jij 18-plusser en hou je van een gesprek dat even verder
gaat? Wil jij ook de tijd nemen tussen alle drukte door om
eens met elkaar bij stil te staan bij geloof, zingeving en wat
jou bezighoudt? Op woensdag 24 september om 20:00 uur
staat in de Ringvaartkerk de koffie en thee klaar. Dan maken
we ook afspraken voor de rest van de avonden. We komen
zo ongeveer een keer in de 6 weken bij elkaar.

Info: ds. Laura Nagelkerke: predikant@ringvaartkerk.nl

LENTECONCERT ‘'VERWONDERING'

De afgelopen twee jaar organiseerde Eveline Engelberts
een lenteconcert in de Ringvaartkerk. Een groot succes voor
zowel de zangers als voor bezoekers. Dit jaar komt dat in de
herhaling en is het onderdeel van ons kerkelijk aanbod. Een
zaterdagmiddag vol muziek van talentvolle amateurzan-
gers die op de piano begeleid worden. Thema is ‘Verwonde-
ring’

Zaterdag 7 maart, 15.00 uur, Ringvaartkerk

Info: Eveline Engelberts: eveline.engelberts@gmail.com

14



Op de Apha-bijeenkomsten ontdek je de basis van het chris-

telijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

« Eten: Elke Alpha begint met een maaltijd waar je nieuwe
mensen leert kennen en vriendschappen opbouwt.

+ Inleiding: Elke week wordt er een thema van het christe-
lijke geloof behandeld

« Kleine groepen: Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen
en praat je door over het onderwerp van de avond.

Zin om bij te schuiven? Wil je meedoen of gewoon een keer-
tje vrijblijvend aan tafel gaan? Kom dan op 17 september
naar de Ringvaartkerk. De laatste avond is op 26 november
en een afsluitavond op 28 november.

Ben je tussen de 15 en 21 jaar en zit je met vragen over het
leven of het geloof? Dan is Alpha Youth echt wat voor joul.
Geen saaie preek of les, maar juist een chille plek waar je he-
lemaal jezelf mag zijn en waar geen vraag te gek is. Of je
nou niks met het geloof hebt of elke week met je ouders
naar de kerk gaat: iedereen is welkom!. Bij Alpha Youth ga je
samen met andere jongeren op zoek naar antwoorden, leer
je meer over God én maak je nieuwe vrienden! Neem een
vriend(in) mee, maar alleen komen is ook helemaal oké. Je
mag gewoon een keer komen kijken, het is helemaal gratis.
De eerste avond is donderdag 2 oktober van 18.30 tot 21.00
uur in de ‘Vluchtheuvel’ naast de Oude Kerk. De laatste
avond is op 27 november.

De cursus wordt gegeven door (jonge) mensen uit verschil-
lende kerken uit ons dorp.

Kijk op www.alphanieuwerkerk.nl of neem contact op met
Rien van Beuzekom, alphanieuwerkerkadijssel@gmail.com,
0180-314258.


http://www.alphanieuwerkerk.nl

Ringvaartkerk
Ringvaartlaan 16
Nieuwerkerk a/d IJssel

Enthousiast voor een van onze
activiteiten? Opgeven is vaak niet nodig; kom gewoon
langs en voel je welkom. Is opgave noodzakelijk mail dan
naar taakgroepvt@ringvaartkerk.nl.
Bellen kan ook: 0180-399012.

Protestantse Gemeente
Nieuwerkerk a/d l1Jssel

Kijk voor het actuele nieuws op:

www.ringvaartkerk.nl
www.geloofinnieuwerkerk.nu



